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Voor Frederieke waren de rollen deze keer omgedraaid. Doorgaans interviewt zij sjamanen en 

medicijnmannen en -vrouwen wereldwijd, en nu vroeg ik haar het hemd van het lijf over de 

ontsluiering van de zielsmissie. Het resultaat? Een heel verrijkend gesprek! 

Ik deel graag een aantal high-lights met je: 

▪ De ziel is de brug tussen het stoffelijk en het onstoffelijke, waarbij ons lichaam en onze 

persoonlijkheid tot het stoffelijke behoren, en waarbij de ziel toebehoort aan de Eenheid en 

dus onstoffelijk is. 

▪ De ervaring van afgescheidenheid maakt deel uit van het Eenheidsbewustzijn. Op de 

momenten dat we ons afgescheiden voelen van de Eenheid, staat onze ziel nog steeds naast 

ons en helpt de ziel ons door de ervaring heen. 

▪ Ons zielsverlangen kan op allerlei manieren voelbaar zijn. Van de wens om ‘nee’ te leren 

zeggen tot de wens om actief bij te dragen aan de wereld. Uiteindelijk doorlopen we allemaal 

een ontsluieringsproces en dragen we dus allemaal bij aan het ont-dekken van de Eenheid. 

▪ We hoeven niet te zoeken naar onze zielsmissie. We zijn immers altijd daar waar we horen te 

zijn. Vanuit dit weten, kan onze zielsmissie zich in ontspanning ontvouwen. (Aartsengel Ariël 

fluisterde deze woorden bij Frederieke in.) 

▪ Een ontsluieringsproces is altijd een beweging. Het is keer op keer ‘ja’ zeggen tegen wat zich 

aandient. (En zo zag Frederieke zichzelf op een dag het platform ‘Oude wijsheid – Nieuw 

Bewustzijn’ in de wereld brengen!) 

▪ Dieren zijn belangrijke boodschappers. Vraag en ontvang! En ook hier geldt: laat het zich 

ontvouwen en vind hierin jouw authentieke weg. 

 


