Over illusies en jezelf durven zijn
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Mijn interview met Antoinette Mahatma Revier voelde alsof ik met haar een kop thee dronk bij haar
thuis op de bank. We hebben heerlijk gelachen en uitgewisseld, waarbij we ook getuige waren van
een paar mooie synchroniciteiten.

Dit zijn mijn belangrijkste inzichten:

Soms heb je een ‘genadeslag’ in het leven nodig voordat je de moed kunt opbrengen om
door je eigen innerlijke pijnen heen te gaan. De belangrijkste tip hierbij is: begin gewoon!
We worden vaak geleefd door onze gedachten. Helaas gaat het dan meestal om hele
negatieve gedachten. Die vormen dan onze realiteit, maar zijn eigenlijk illusies. Hoe dit
precies in elkaar steekt, legt Antoinette Mahatma uit aan de hand van haar eigen levenspad.
Groepsenergie is magisch! Als één persoon een innerlijke stap zet en iets pittigs loslaat, dan
pik jij die energie op, waardoor jij op jouw beurt makkelijker iets kan loslaten. Dat doet
groepsenergie in positieve zin met ons. Dat er natuurlijk ook een keerzijde is, legt Antoinette
Mahatma ook uit.

Ontvangen vinden we vaak moeilijk, omdat onbewuste overtuigingen ons dan in de weg
zitten. Dat het niet ingewikkeld hoeft te zijn, hoor je tijdens dit interview.

En deze is misschien wel de allerbelangrijkste: gun jezelf alle investeringen in jezelf! Omdat je
het waard bent.

En oh ja, mocht je je hebben afgevraagd hoe het nu precies zit met Antoinette’s naam, dan hoor je
dat ook dit gesprek. @



