
 

 

De kunst van oprecht zijn met wat er is 

Interview met Gordon Volckmer tijdens het online Retreat ‘De Nieuwe Mens, Hoe je kunt zijn wie je 

werkelijk bent’.  
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Wat ik zo in Gordon Volckmer waardeer, is zijn enorme oprechtheid en openheid in alles wat hij 

deelt. Dat maakt het een stuk makkelijker om jezelf in zijn ervaringen te herkennen en je vervolgens 

te realiseren: maar wat hij doet, dát kan ik ook. 😁 

Dit zijn mijn belangrijkste inzichten: 

• De maatschappij draait op mannelijke energie, waardoor de kwaliteiten die we vrouwelijk 

noemen onvoldoende naar voren komen. Dat mogen we dus meer in balans brengen. 

Gordon deelt trouwens ook een mooi perspectief op de (toekomstige) rol van het mannelijke 

t.o.v. het vrouwelijke! 

• De Nieuwe Mens ontstaat uit het doorzien van de donkerte, en dat is vaak behoorlijk pijnlijk. 

Gordon omschrijft heel beeldend wat er gebeurt als je die oceaan van het gevoel durft in te 

duiken en ‘gaat zitten’ met die pijn. 

• Wat daarbij een lonkend perspectief is, is dat we de ergste pijnen kunnen omzetten in 

onvoorwaardelijke liefde. Gordon legt dit onder meer uit aan de hand van zijn verloren 

tweelingzus. 

• We trekken overwegend aan wat er in ons nog onbewust is. En omdat we terugkrijgen HOE 

we ons voelen, is het cruciaal dat we ons bewust worden van wat we dus voelen. (En daarom 

is manifesteren nog helemaal niet zo makkelijk.) 

• En dan ook nog deze: verantwoordelijkheid nemen voor je leven, klinkt misschien koud en 

afstandelijk, maar is in de kern juist heel liefdevol. Wat Gordon hiermee bedoelt, hoor je ook 

in ons gesprek.  

Wat mij vooral raakte, was Gordons lef (en keuze!) om zijn kwetsbaarheid te laten zien. En volgens 

mij is kwetsbaar durven zijn, óók als anderen meekijken, een belangrijke sleutel om De Nieuwe Mens 

in ons te activeren. 🙏 

 


