
 

 

Waarom vrouwelijke creatiekracht nodig is 

Interview met Hermelijn van der Meijden tijdens het online Retreat ‘De Nieuwe Mens, Hoe je kunt 
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Wat ik zo ontzettend waardeer in Hermelijn van der Meijden en in haar werk, is dat zij zich hard 

maakt voor het vrouwelijke bewustzijn dat haar eigen plek opnieuw mag innemen. Baanbrekend 

werk als je ’t mij vraagt, en ook nog eens broodnodig. 

Ik deel alvast mijn belangrijkste inzichten met je: 

• Allereerst is het enorm waardevol om mentoren toe te laten in je leven, omdat die een 

enorme impuls kunnen geven aan je eigen ontwikkeling. Hermelijn zegt dat niet letterlijk, 

maar je kunt het voelen en zien. (En ik weet dit ook uit eigen ervaring.) 

• We beschikken allemaal over creatiekracht, maar die kan pas tot volle bloei komen als we 

naast aandacht voor de mannelijke manier van creëren, de vrouwelijke manier ernaast gaan 

zetten. We hebben beide polen nodig.  

• Onze trauma’s, overtuigingen en pijnen kunnen we beschouwen als ons psychisch materiaal. 

Door met dat materiaal te werken, maken we onze energetische opmaak en blauwdruk vrij. 

Wat dit precies behelst, licht Hermelijn uitgebreid toe. 

• Het vraagt enorm veel toewijding om jezelf te bevrijden van oude belemmerende pijnen. Dus 

de vraag die we onszelf mogen stellen is, ben je bereid tot deze commitment? 

• Vrijheid, gelijkheid en broederschap zijn de woorden van de Nieuwe Aarde. Om dit met 

elkaar neer te zetten, is het van belang dat we leren om met ‘zachte ogen’ te kijken, 

allereerst naar onszelf, en vervolgens naar de ander. 

Op de valreep legt Hermelijn ook nog uit hoe veel breder we heling mogen interpreteren, en hoe 

onze persoonlijke processen meteen ook universeel zijn! 

 


