Over Lichtwerk en echt aanwezig zijn

Interview met Lea van der Eem tijdens het online Retreat ‘De Nieuwe Mens, Hoe je kunt zijn wie je
werkelijk bent’.
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Wat ik zo waardeer in Lea van der Eem is haar rustige, verkennende manier van aanwezig zijn. Dat
maakte dat ons gesprek zich ontvouwde en verdiepte, totdat we konden voelen: het is rond.

Er is veel gedeeld, en ik vat alvast een aantal dingen voor je samen:

Door elke dag bewust te zijn (en daarmee bedoelt Lea aanwezig zijn), kijk je op een andere
manier naar de dagelijkse dingen en kun je dus ook heel andere keuzes maken.
Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen ontsluieringsproces betekent dat je bij je
ervaringen bent én blijft. Nu klinkt het woord ‘verantwoordelijkheid” wat zwaar, maar dat het
helemaal niet zwaar hoeft te zijn, legt Lea uit.

Er is heel veel begeleiding beschikbaar vanuit de wereld van Licht, maar het is aan ons of en
in welke mate we daarvoor open staan.

Een prachtige en tegelijkertijd eenvoudige vraag die je jezelf kunt stellen bij alles wat je
meemaakt, is: wat wordt er van mij gevraagd?

En dan nog dit: stel je eens voor dat we elkaar echt de ruimte geven om volledig op ons eigen
manier en tempo door onze innerlijke verruimingsprocessen te gaan? Lea geeft een beeld
hoe de wereld er dan uit zou zien, en je hoort meteen waarom Lea dit zo ontroert.

Wat mij opviel tijdens dit gesprek is dat als je samen de tijd neemt om al voelend uit te wisselen,

inzichten zich kunnen verdiepen en geintegreerd kunnen worden. En wat mij dan extra blij maakt, is

dat de onderlinge verbinding zo voelbaar wordt. JJ\,



